
 
MIJN ANGST 

Liever nacht
in duister
waar de maan
het licht verdeelt

Om in de dag
het duister te vergeten
en alleen mijn schaduw
achter me te laten

Voor-uit-blijven
zonder vertraging
gaan voorbij de angst
omdat stilte leven vraagt 

WOUTER VOOGT 
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