
STORMEN EN RUST

Stormen om mij heen, waaien met vlagen

Steeds velen vragen, de wind waait diep in mij

Schaduw in mijn hoofd, grote grijze luchten 

Ik ga weer eens vluchten, ik lach en doe dan blij

Als ik nu voel en zie wat ik daarbij mis

Maakt dat onrustig, maar is wat er is

Vragen, vlagen, stormen op mijn kust

Van liefde word ik mij bewust, liefde geeft mij alle rust  

Jij reikt naar me uit, hoe kan ik je ontvangen

Daar zit mijn verlangen, dat maakt mij stil

Ik geef ruimte aan iedereen, maar kan ik het ook nemen

De angst die is verdwenen, dat is wat ik wil

Als ik nu afscheid neem van mijn gemis

Maakt dat mij rustig, want het is wat er is

Vragen, vlagen, stormen op mijn kust

Van liefde word ik mij bewust, liefde geeft me alle rust 

Van liefde word ik mij bewust, liefde geeft me alle rust
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