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Wedergeboorte; de magie
van het ontwaken

Wat is het toch een groot goed dat wij mensen in staat zijn om onszelf
opnieuw geboren te laten worden, onszelf na een moeilijke periode als
het ware opnieuw uit te vinden, het stof van onze schouders te kloppen
en geinspireerd onze weg te vervolgen. Dat vermogen, dat in verhalen
aan de mythische vogel Phoenix wordt toegedicht, dat hebben wij
allemaal! Het vermogen om uit onze eigen as te herrijzen, om zin te
geven aan ervaringen die we misschien nooit had willen meemaken,
maar die ons gemaakt hebben tot wie we nu zijn: sadder en wiser

misschien, maar toch ook voller en lichter dan voorheen.

Wat een hoopvol perspectief voor de begeleider. In ons werk zijn we
regelmatig getuige van de veerkracht van onze cliénten, en het helpt om
je te realiseren dat momenten van stilstand én vooruitgang bij het leven
horen. Ook organisaties kennen hun momenten van overgang en weder-
geboorte, van herschikken naar een nieuwe ordening. Hoe krijg je hier
als leider mee te maken en wat is dan jouw antwoord? Daarover

schreven Morten Hjort en Mirjam Broekhuizen een inspirerend verhaal.

Ook onze eigen Vuurvogelredactie zit in een periode van transitie. Na dit
nummer verlaten Sandra van der Maarel en Wietske Jansen Schoonhoven
ons team. In het openingsinterview komt Sandra nog €én keer uitgebreid
aan het woord, samen met haar vriendin en onze collega Karin Keijzer,
die velen kennen van de intakegesprekken en het meedenken over een
passende vervolgopleiding. Ook Wietske verlaat de redactie, maar zij
blijft wel als schrijver verbonden aan ons, en start zelfs een nieuwe
reeks: Lijfwerk van een maskermaker. We danken beide vrouwen voor de
inspirerende samenwerking en de vele uren van sparren, schaven en
schrijven aan dit blad. En we troosten ons met de gedachte dat wat nu

als pijnlijk voelt, misschien ooit vruchtbaar zal blijken te zijn.

Ook jou, de lezer van de Vuurvogel, wensen we toe dat je na een heerlijke
zomer straks als herboren weer verdergaat, en dat je misschien wel de
inspiratie vindt om een bijdrage te maken voor het decembernummer,

dat als thema Leermeesters heeft.
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